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Hoofdstuk 1 – De spreuk tussen de regels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In een vergeten hoek van de bibliotheek van Sint-Niklaas, waar de geur van oud 
papier zich mengde met het stof van eeuwen, bladerde ontdekkingsreiziger 
Marcos Spandelius achteloos door een boek met de titel “Verhalen van het 
Verborgen Oosten”. 
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 Het was een perkamenten werk met vergeelde bladzijden en Arabische 
kalligrafie, vertaald in het Frans door een mysterieuze jezuïet uit de negentiende 
eeuw. 
 
Terwijl hij de tekst las, viel zijn oog op iets vreemds. 
Een ongewone ruimte tussen de regels. Eerst dacht hij aan een drukfout, maar bij 
nadere inspectie bleken tussen de regels piepkleine tekens gegraveerd in de 
vezels van het papier zelf. Alleen zichtbaar wanneer het licht onder een bepaalde 
hoek viel. 
 
Hij haalde zijn vergrootglas boven – dat altijd bungelde aan zijn leren riem – en 
ontcijferde de vreemde letters. 
In een mengeling van Aramees, Farsi en Oudgrieks, stond een spreuk die vrij 
vertaald betekende: 
“Zeg mijn naam in stilte, en ik zal vliegen zoals het verlangen in het hart van 
een dromer.” 
 
Zijn hart sloeg sneller. 
De spreuk verwees volgens een voetnoot naar een legende over vliegende 
tapijten uit het Abbasidische Rijk. 
Marcos dacht meteen terug aan een vreemd wandtapijt dat hij ooit had gezien in 
het Oosters Museum van Brugge, waar hij als jonge avonturier een stage liep. Op 
een bordje stond "Reproductie – vermoedelijk Perzisch". Maar zijn buikgevoel zei 
dat het authentiek was. 
 
Die nacht droomde hij van het tapijt. Het zweefde boven zandduinen, cirkelde 
rond minaretten en fluisterde zijn naam. 
En zo begon de gekste ontdekking uit zijn carrière… 
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Hoofdstuk 2 – Het slapende tapijt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende ochtend zat Marcos Spandelius al in de eerste trein naar Brugge, 
met in zijn jaszak een afschrift van de mysterieuze spreuk.  
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De rit duurde lang genoeg om hem te doen twijfelen aan zijn verstand. “Een tapijt 
tot leven wekken met een onleesbare spreuk? Gekkenwerk,” mompelde hij, 
terwijl een nieuwsgierige treinconducteur op zijn notities loerde. 

Maar Marcos was niet zomaar iemand. Wie jarenlang radioactieve 
paddenstoelen had bestudeerd en in kazematten onder Antwerpen had 
geslapen, wist dat het onmogelijke soms gewoon lag te wachten op een gek met 
lef. 

In Brugge aangekomen begaf hij zich naar het Oosters Museum, een vergeten 
instelling die vooral bezocht werd door Japanse toeristen en schoolkinderen met 
plakkerige handen. Het was er stil. Te stil. 

In zaal 7 hing het tapijt nog steeds: een verweerd stuk textiel met karmijnrode 
motieven, opgehangen tegen een muur met de vermelding “Replica – 
vermoedelijk 19e eeuw – niet aanraken.” 

Marcos grijnsde. “Niet aanraken” betekende voor hem: uitnodiging aanvaard. 

Die avond, gewapend met een thermos sterke koffie, een zaklamp en een oude 
museumkaart uit zijn studententijd (die hij stiekem had gehouden), glipte hij via 
de achteringang naar binnen. Een nachtwaker – met een zwak voor jenever en 
gezelschap – was snel overtuigd met een broodje en een pakje kauwgom. 

Onder het fletse licht van zijn zaklamp stond hij oog in oog met het tapijt. Hij 
haalde diep adem en fluisterde de spreuk zoals hij ze zich herinnerde: 

“Zeg mijn naam in stilte, en ik zal vliegen zoals het verlangen in het hart van 
een dromer.” 

De lucht in de kamer veranderde. Het rook plots naar saffraan en verbrande 
dennennaalden. Een windstoot deed de gordijnen opbollen, terwijl het tapijt 
sidderde… en langzaam van de muur kwam los. 

Marcos deed een stap achteruit. Zijn mondhoeken trilden van verwondering. Het 
tapijt vouwde zich als een cobra in de lucht, gleed naar beneden en spreidde zich 
als een uitnodiging aan zijn voeten. 

“Dit is krankzinnig,” fluisterde hij. En dan, tegen beter weten in, ging hij zitten. 
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Met een zacht gesuis begon het tapijt te stijgen. De museumkamer werd kleiner, 
de stad dreef weg onder hem. Marcos klampte zich vast aan de franjes, terwijl de 
maan zich als een zilveren sikkel in zijn pupil nestelde. 

“Ik dacht dat ik mocht sturen!” riep hij paniekerig. 

Het tapijt antwoordde met stilte, maar wijzigde van koers. Niet naar huis, niet 
naar het hotel… maar richting een woestijnlandschap dat Marcos alleen kende 
uit oude manuscripten. 

Hij had geen flauw benul van wat hem te wachten stond. 

Maar dat het ongewoon zou zijn, dat voelde hij tot in zijn tenen. 
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Hoofdstuk 3 – Vlieg met mij, dwaze reiziger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het tapijt steeg hoger en hoger, tot de daken van Brugge vervaagden tot 
geometrische patronen. Marcos klampte zich vast alsof hij op een losgeslagen 
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ezel zat, zijn hoed met Belgische vlag flapperend in de wind. De stad verdween 
onder een tapijt van mist, en al snel liet hij het vertrouwde continent achter zich. 

Hij had gehoopt op een soort magisch stuur, een knoop om aan te draaien, of op 
zijn minst een stem die instructies gaf zoals bij een GPS: “In 300 meter, draai 
naar links boven de Sahara.” Maar nee. 

Het tapijt zweeg. 

Soms draaide het bruusk, alsof het plots aan iets dacht. Dan weer zweefde het 
urenlang stabiel, boven uitgestrekte zeeën of dorre vlaktes. Marcos kreeg de 
indruk dat het hem niet gewoon vervoerde, maar hem iets toonde. 

Eerst vloog hij over de Alpen, waar hij tot zijn verbazing een monnik zag zwaaien 
vanaf een kloosterdak. Later over de Rode Zee, waar dolfijnen gelijktijdig 
opsprongen in patronen die verdacht veel leken op Arabische letters. 

Hij mompelde de spreuk nog eens zachtjes — en het tapijt trilde lichtjes, alsof 
het instemmend snorde. 

Op de vierde dag veranderde alles. 

De lucht werd loodgrijs, en een droge hitte dreef omhoog van de grond. In de 
verte verscheen een bergketen, grillig als een kaak vol rottende tanden. 

Het tapijt vertraagde, cirkelde een tijd boven een ravijn, en daalde dan in 
spiraalvorm af naar een woestijnvallei. 

Daar, half verborgen achter rotsblokken en doornige struiken, lag een opening in 
de bergwand. Eroverheen was in uitgehouwen steen een opschrift zichtbaar — 
deels bedolven onder zand en tijd: 

"GROT VAN ALI BABA EN ZIJN VEERTIG ROVERS" 

Marcos knipperde met zijn ogen. “Nee... Dat kan niet,” fluisterde hij. “Dat is een 
verhaal. Een mythe.” 

Het tapijt zette zich langzaam neer, precies voor de ingang van de grot. Alsof het 
zijn missie voltooid had. Marcos stond op, zijn benen trillend van de lange vlucht. 
Hij bukte en raapte een handvol zand op. Het was warm. Echt… Echt warm. 
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“Dus... dit is het dan,” zei hij zacht, terwijl hij de duisternis van de grot in staarde. 
Het tapijt gleed langzaam achter hem aan, als een trouwe hond. 

In de schaduwen van de grot klonk plots een stem. Raspend, diep en hol: 

“Wie spreekt mijn naam, na tweeduizend jaar?” 

Marcos bevroor. 

Een nieuw hoofdstuk van het avontuur was begonnen. 
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Hoofdstuk 4 – De Grot van de Veertig Schaduwen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De stem galmde na tussen de wanden van de grot, als een echo van eeuwenoude 
herinnering. Marcos slikte. Zijn voeten voelden plots zwaar, alsof het zand hem 
waarschuwde: ga niet verder. 
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Maar nieuwsgierigheid was zijn grootste zwakte — of kracht. 

Met het tapijt achter zich als een zwevend huisdier liep hij de duisternis in. 
Naarmate hij dieper ging, viel het zonlicht weg en werd hij omhuld door een 
vreemde glinstering in de muren. Niet nat of vochtig, maar levendig — als kleine 
lichtpuntjes die pulserend ademen. 

Plots opende de grot zich tot een reusachtige zaal, veel groter dan hij zich ooit 
had kunnen voorstellen. In het midden: een cirkelvormige stenen vloer, omringd 
door zuilen. En op die vloer… lagen veertig gestalten. 

Mensen, of wat daar nog van overbleef. 

Gehuld in doeken, gewapend met kromzwaarden, sommige gehurkt alsof ze op 
iets wachtten. Anderen gestrekt, handen op de borst. Ze bewogen niet, maar 
ademen deden ze. Langzaam, ritmisch. Alsof ze in een betoverde slaap 
verkeerden. 

Het tapijt gleed naar voren en maakte een boog boven één van hen, alsof het de 
aandacht vestigde op die specifieke figuur. Een man met een zwarte tulband en 
een gouden riem. 

En dan... begon het. Eén voor één bewogen de lichamen. Armen strekten zich, 
ogen openden zich als lang gesloten deuren. Een diepe zucht rolde als een wind 
door de grot. Eén man stond recht, keek Marcos strak aan en zei: 

“De Spreukdrager is gekomen. Het Leven is hersteld.” 

Marcos wist niet wat te zeggen. De rovers kwamen in een kring om hem heen 
staan, fluisterend, mompelend. Sommigen huilden zelfs. Niet van verdriet — van 
opluchting. 

“Wij wachtten… op u,” zei de man met de zwarte tulband. “U sprak de Spreuk. U 
hebt de Verbinding hersteld. Wij zijn geen rovers meer, maar Wachters van het 
Laatste Pad.” 

“Laatste Pad?” vroeg Marcos, terwijl hij de afstand tussen zijn lichaam en zijn 
verstand voelde groeien. 

De man knikte. “Het pad tussen de droom en de werkelijkheid. Tussen het leven 
en de herinnering. Wij hielden het tapijt vast, tot iemand waardig was.” 

Een andere rover riep plots: “Hij heeft het wapen!” Er volgde geroezemoes. 
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“Ik heb geen wapen!” riep Marcos. 

“De spreuk is het wapen,” fluisterde de zwarte tulband. “En elke spreuk heeft 
een vijand…” 

En op dat moment vulde een koude wind de grot. Achterin, tussen twee pilaren, 
begon een silhouet te verschijnen. Groot, gehuld in rook, met ogen als 
brandende gaten: 

Zwarte Zakir. 

Een vijand die nooit vergeten was. Een rover die magie gebruikte om zijn broeders 
te verraden — en die nu, door de breuk van de betovering, was ontwaakt. 

“Jullie hebben me wakker gemaakt…” siste Zakir. “En nu zal ik eindigen wat ik 
begon…” 
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Hoofdstuk 5 – De herrezen rovers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwarte Zakir trad uit de schaduwen als een nachtmerrie die vlees had gekregen. 
Zijn lichaam leek deels gevormd uit rook en zand, en waar zijn voeten de grond 
raakten, verdorde het gesteente tot zwart glas. 
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De overige rovers deinsden achteruit, maar de man met de zwarte tulband – die 
zich nu voorstelde als Suleiman, Eerste Waker van het Tapijt – hield stand. 

“Zakir,” zei hij scherp. “Je tijd is voorbij. De spreuk is gesproken, de orde 
hersteld.” 

Zakir lachte, een huiveringwekkende, rasperige klank. “De spreuk bracht mij 
terug, sukkel. Jullie slapen was mijn gevangenis. En hij”—Zakir wees naar 
Marcos—“heeft de sleutel omgedraaid.” 

Marcos voelde het koud worden rond zijn hart. “Ik… ik wist het niet. Ik wou 
gewoon weten of het tapijt echt kon vliegen!” 

“En vliegen zal het, ja,” siste Zakir. “Maar met mij aan boord — richting 
wereldheerschappij.” 

Hij hief zijn armen, en een stroom zwarte mist zwol op uit de grond. Twaalf van de 
veertig rovers krompen ineen en vielen terug in trance. De anderen trokken hun 
kromzwaarden, maar hun handen trilden. Zelfs Suleiman leek zijn kracht te 
verliezen. 

Marcos trok het perkament met de spreuk uit zijn jaszak. Het gloeide. Hij keek 
naar het tapijt, dat nerveus in de lucht cirkelde. Alsof het wachtte op instructies. 
Alsof het... twijfelde. 

“Ik heb die spreuk uitgesproken,” zei Marcos, terwijl hij het perkament 
omhooghield, “maar dat wil niet zeggen dat ik aan jouw kant sta, Zakir!” 

Zakir grijnsde. “Dan ben je dommer dan ik dacht. Jij draagt nu de oude stem. Jij 
bent de bron.” 

Plots sprong Suleiman voorwaarts. “Marcos, luister goed. Jij kunt het tapijt 
bevelen. Jij bent de enige met toegang tot de Tweede Spreuk.” 

“Wat is de Tweede Spreuk?” riep Marcos, terwijl zwarte mist rond zijn enkels 
begon te kronkelen. 

“Ze staat niet in het boek,” zei Suleiman. “Ze zit in jou. Het tapijt heeft je 
gekozen. Laat het je leiden.” 

In een flits herinnerde Marcos zich zijn droom — de eerste nacht nadat hij de 
spreuk had gelezen. In die droom had hij een tweede zin gehoord, maar toen niet 
begrepen. 
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Hij sloot zijn ogen, negeerde de chaos, en sprak: 

“Waar duisternis herleeft, zal licht zich wenden naar de bron.” 

Het tapijt schoot naar beneden, wikkelde zich rond Marcos als een cocon, en 
schoot dan omhoog — een lichtkolom trekkend die de mist van Zakir deed 
krimpen en sissen. De rovers juichten. 

Zakir brulde. De grot beefde. 

En toen… barstte de vloer open. 

Marcos werd weggeslingerd, samen met het tapijt en drie rovers die hem 
achterna sprongen — de rebellen van het kleed. 

Ze vielen. Diep, dieper… in een onderwereld waar nog vreemdere geheimen 
wachtten. 
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Hoofdstuk 6 – De vloek van Zwarte Zakir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De val duurde seconden. Misschien minuten. Misschien wel eeuwen, als je het 
Marcos zelf zou vragen. Maar uiteindelijk kwamen hij en het tapijt met een zachte 
klap tot stilstand op een vloer van... zijde? 
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Hij opende zijn ogen. Ze bevonden zich in een ondergrondse hal, versierd met 
metershoge wandtapijten waarop taferelen stonden afgebeeld die leken te 
bewegen. Oorlogen, kroningen, maar ook… hemzelf? Marcos strompelde 
overeind. “Is dit... de toekomst?” 

“Dit is de Spiegeldroom,” antwoordde een stem. Het was Yusuf, een van de drie 
rovers die met hem mee waren gevallen. Zijn ogen fonkelden. “Deze plek is 
gemaakt door het tapijt. Hier wordt verleden, heden en toekomst geborduurd 
met draad van herinnering.” 

Het tapijt zweefde in het midden van de ruimte, langzaam ronddraaiend. Het had 
zich geopend, als een bloem die wacht op zonlicht. 

De andere twee rovers — Fatima de Snelle en Hakim van de Drie Wegen — 
stonden bij een wandtapijt dat het silhouet van Zakir toonde. Rond zijn hals een 
ketting. In het midden van die ketting: het Oog van Ténzhar, een legendarisch 
voorwerp dat macht kon geven over tijd en beweging. 

“Dat oog... dat is de bron van zijn kracht,” zei Hakim zacht. “Hij stal het van de 
oorspronkelijke hoeder, lang geleden. En zolang hij het draagt, kan hij zich 
verplaatsen door dromen, herinneringen, zelfs door de spreuken zelf.” 

Fatima zuchtte. “Hij is niet zomaar wakker geworden door jouw spreuk, Marcos. 
Hij heeft het gewild. Hij heeft je gevonden, jou geleid, via het boek. Hij heeft deze 
hele tocht gestuurd...” 

“Dus ik ben gewoon... een pion?” vroeg Marcos, met een bittere ondertoon. 

Yusuf schudde zijn hoofd. “Nee. Hij stuurde je, maar het tapijt koos jou. En dat 
verschil is alles.” 

Op dat moment beefde de ruimte. Het wandtapijt waarop Zakir stond trilde, en 
zijn ogen begonnen te gloeien. De rookvormige gedaante van Zakir drong in het 
tapijt zelf. Hij gebruikte het Spiegeldroom-netwerk om zichzelf overal tegelijk te 
projecteren. 

“We moeten de draad verbreken,” zei Fatima. “De draad van zijn beeld, van zijn 
verhaal.” 

“En hoe doen we dat?” vroeg Marcos. 
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“Met een tegendraad,” antwoordde het tapijt zelf. Zijn stem was zacht, oud als 
de wind, en sprak in poëzie: 

“Eén draad van waarheid, één draad van licht, 
Weeft zich alleen met handen die niet vechten maar begrijpen.” 

“Wat betekent dat?” vroeg Marcos. 

Hakim glimlachte. “Dat jij je pen moet gebruiken, geen zwaard.” 

Het was waar. Marcos herinnerde zich plots zijn notitieboekje. Daarin had hij, na 
het lezen van de eerste spreuk, zélf een zin geschreven. Een spontane 
bedenking, toen hij zich afvroeg of magie niet gewoon poëzie was die haar ritme 
had gevonden. 

Hij bladerde door zijn notities en vond de zin: 

“Soms is waarheid geen wapen, maar een uitnodiging tot ontwaken.” 

Zodra hij het las, gloeide het schrift, en de ruimte vulde zich met licht. De draad 
van Zakir in het wandtapijt begon los te raken. Eén voor één vielen de steken 
uiteen. Zijn beeltenis vervaagde. 

Maar niet voor hij één laatste zin siste: 

“Als ik val... val jij mee. Tot in de kern van het kleed.” 

En toen: stilte. 

Zakir was gebroken. 

Maar iets bleef. Een flikkering. Een restant van zijn vloek, diep in het hart van het 
tapijt. 

Marcos, Fatima, Hakim en Yusuf beseften het tegelijk: 

Zakir is verslagen, maar niet vernietigd. Zijn geest zit nu... ín het tapijt zelf. 
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Hoofdstuk 7 – De rebellen van het kleed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Spiegeldroom verbleekte. De zijdeachtige vloeren losten op als damp, en het 
tapijt, nu wezenloos zwevend, trok de vier reizigers omhoog — terug naar de 
realiteit. Maar iets was veranderd. 
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Het tapijt voelde... zwaarder. Trager. Alsof het tegen zichzelf vocht. 

Boven hen doemden de scheuren van de ingestorte grot op. Door een spleet 
glipten ze naar buiten, waar de woestijn onder een rode schemering lag. Ze 
waren terug aan de oppervlakte. Maar de rest van de veertig rovers... verdwenen. 

“Waar zijn ze?” vroeg Marcos. 

Yusuf keek omhoog. “Opgeslokt. Verscheurd door de echo van Zakirs vloek. We 
zijn de enigen die nog vrij denken. De rebellen van het kleed.” 

Marcos keek naar het tapijt, dat zich neerlegde in het zand, rillend. Uit de franjes 
sijpelde zwarte stof. Zakirs geest had zich genesteld in de vezels. 

Fatima knielde. “We hebben niet veel tijd. Als de vloek zich verspreidt, wordt het 
tapijt een wapen. En Marcos – jij bent de sleutel.” 

Hakim trok een klein houten doosje uit zijn jas. “Dit bevat de Spil van de Eerste 
Vlucht. Het is een fragment van het allereerste vliegende kleed, gesponnen uit 
maanlicht en nachtegaalveren.” 

“Oké… en dat betekent?” vroeg Marcos. 

“Dat het het enige is dat Zakirs energie kan verdringen. Maar…” – hij zweeg even – 
“… iemand moet het in de kern van het tapijt planten. In zijn hart.” 

“Waarom klinkt dat alsof het fataal is?” vroeg Marcos droog. 

Fatima glimlachte. “Omdat het dat meestal is.” 

Yusuf stond op. “Er is één plek waar het kan. De Vallei van Draad en Tijd. Daar 
werden alle tapijten ooit geweven. Daar kunnen we het kleed zuiveren.” 

Het tapijt kreunde. Het was alsof het hen begreep, maar ook bang was. 

En toen kwam er beweging in de verte. 

Drie figuren te paard, gezichten bedekt met zilveren maskers. In hun handen 
lange speren, en op hun borst het symbool van een oog in vlammen. 

“Zakir leeft nog,” fluisterde Hakim. “En hij stuurt nu zijn eerste wachters.” 

Marcos ademde diep in. “Dan vliegen we.” 
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Hij sprong op het tapijt, dat met een laatste zucht weer omhoog steeg. Yusuf, 
Fatima en Hakim volgden. De wachters hieven hun speren — maar waren te laat. 

Het tapijt schoot de lucht in, zwalpend en puffend als een gewond dier. Achter 
zich lieten ze het gebrande zand opwaaien. 

Boven hen lag de nacht. Voor hen: de Vallei van Draad en Tijd. 

En in de kern van het tapijt pulseerde Zakirs geest — woedend, slapend, en 
hongerig. 
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Hoofdstuk 8 – Het duel boven de Duizend Daken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Vallei van Draad en Tijd lag verborgen tussen bergpieken die leken op 
gestolde wolken. Geen kaart ter wereld toonde deze plek. Enkel tapijten — de 
oude, bewuste tapijten — konden erheen vliegen. En zelfs dan, enkel als ze 
bereid waren terug te keren naar hun oorsprong. 
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Het tapijt zweefde moeizaam. Zakirs geest wroette zich steeds dieper in de 
vezels. 

De kleuren van het kleed begonnen te vervagen: waar eens warm rood en goud 
zaten, kroop nu grauw zwart als schimmel langs de randen. 

Marcos zat vooraan, zijn handen op de franjes, zijn ogen gesloten. Hij hoorde 
fluisteringen. Geen stemmen van zijn metgezellen, maar... Zakirs stem. 

“Geef het op, Spandelius. Laat mij leiden. Jij verlangt toch ook naar macht. 
Naar erkenning. Een naam die blijft bestaan in duizend verhalen...” 

“Ik besta al in een verhaal,” mompelde Marcos, “en ik schrijf het zelf.” 

Plots begon het tapijt te tollen. Er verscheen een scheur in de lucht — een 
magische poort, met daarachter een bizarre stad op duizelingwekkende hoogte: 
Qamar al-Khimya, de Stad van de Duizend Daken. Een illusie, geweven in de 
wind. 

Boven die daken cirkelde een tweede tapijt — zwart, groot, gesierd met doorns 
en schaduwen. Daarop stond... Zakir zelf, nu in volledige vorm. Zijn gelaat was 
vaag, maar zijn ogen brandden als kolen. 

“Kom dan, pennenridder,” riep hij. “Laten we schrijven in de lucht!” 

Fatima trok een dolk. “We moeten het duel aangaan. We moeten hem afleiden 
terwijl jij de Spil plant, Marcos!” 

“Afleiden? In de lucht?” vroeg Marcos. 

Yusuf grijnsde. “Tijd voor luchtacrobatie.” 

De twee tapijten cirkelden naar elkaar toe. Het werd een gevecht zonder 
zwaartekracht, een dans van zijde en rook. Fatima slingerde messen vanuit de 
lucht, Hakim hield de wachters van Zakir bezig, en Yusuf... zong een oud lied dat 
de geest moest verwarren. 

Marcos kroop intussen naar het midden van hun eigen tapijt. Daar zat de kern: 
een knoop die niet visueel was, maar voelbaar — pulserend als een hartslag. Hij 
haalde het doosje van Hakim boven, waarin de Spil van de Eerste Vlucht 
glinsterde als een ster. 
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Zakir dook plots naar beneden, recht op hen af. “JE ZULT MIJ NIET 
VERBANNNNNNNNNNENNN!” 

“Nu, Marcos!” schreeuwde Fatima. 

Marcos sloot zijn ogen, stak de Spil in de knoop — en fluisterde geen spreuk, 
maar een herinnering: 

“De eerste keer dat ik iets geloofde dat onmogelijk leek... was toen ik voor 
het eerst de lucht rook op een bergtop in Peru. Vrijheid is geen macht. Het 
is weten dat je kunt vallen — en toch springen.” 

De Spil verdween. Het tapijt begon te gloeien. 

Zakir schreeuwde. Zijn zwarte tapijt verloor vorm. Zijn lichaam werd uit elkaar 
gerafeld in flarden schaduw. 

Met één laatste ruk werd hij weggezogen in het niets. 

De lucht scheurde open. Stilte keerde terug. 

En toen... begon het te sneeuwen boven Qamar al-Khimya. 
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Hoofdstuk 9 – De wens die alles verandert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De sneeuw dwarrelde langzaam naar beneden, dansend op de warme 
luchtstromen van de duizend daken. Voor het eerst sinds hun strijd begon, 
voelde Marcos rust in het tapijt. Geen schaduw meer, geen trillingen, geen 
onderdrukte woede. Alleen zachtheid. Stilte. 
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Het tapijt daalde langzaam neer op een van de hogere terrassen van Qamar al-
Khimya — een plek die tegelijk buiten de wereld en toch oud aanvoelde. Een stad 
geweven uit herinnering, waar elk gebouw een verhaal was, elke steen een echo 
van iets wat ooit gedacht werd. 

Fatima, Hakim en Yusuf zaten om hem heen in een halve cirkel. Uit het niets 
verscheen een oude man, gekleed in witte lappen stof, zijn gezicht verborgen 
achter een sluier van licht. Hij sprak met een stem die ruiste als zijden doeken in 
een bries: 

“Wie de Spil plant in het Hart, mag één wens doen. Eén enkele, ware wens. 
En de draden van de wereld zullen zich aanpassen.” 

Marcos slikte. Een wens… Één wens. 

Hij dacht aan huis. Aan Sint-Niklaas. Aan zijn vrouw, zijn boeken, zijn vertrouwde 
wandelpad. Hij dacht aan hoe eenvoudig het zou zijn om nu te zeggen: "Breng me 
naar huis." 
Maar toen keek hij naar de drie gezichten om hem heen. De rovers die vrienden 
waren geworden. Overlevers. Wachters. En het tapijt, dat aan zijn voeten lag als 
een dier dat zijn taak had volbracht — maar nog steeds ademde. 

“Wat gebeurt er met het tapijt… als ik wens dat ik naar huis ga?” vroeg hij. 

De oude man zweeg. En dat was het antwoord. 

Marcos zuchtte. Keek naar zijn handen. Zijn vingers, verweerd van jaren, 
vouwden zich langzaam ineen. 

“Dan wens ik dit,” zei hij zacht. “Laat alle vergeten wezens, alle verloren namen, 
alle mensen die tussen waarheid en verhaal zijn gevallen... een tweede kans 
krijgen. Laat hen ontwaken. Niet om te vechten, niet om te wreken — maar om te 
kiezen.” 

De oude man knikte langzaam. “Zo zal het zijn.” 

De lucht brak open als glas dat op zijde valt. Vanuit de stad rezen lichtdraden 
omhoog, verbonden met hemel en aarde. Overal in de wereld, in grotten en 
ruïnes, in dromen en oude tapijten, begonnen oude zielen te ontwaken. Geen 
rovers, geen geesten, maar herinnerde mensen. 
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En het tapijt? Het tilde zich voor een laatste keer op, draaide een sierlijke lus 
boven de stad... en viel toen zachtjes uiteen in miljoenen kleine, glanzende 
draadjes — alsof het zichzelf opofferde voor de wens. 

Eén draad landde in Marcos’ hand. Het pulseerde. Een levend stukje verhaal. 

Fatima legde haar hand op zijn schouder. “Je hebt het juiste gekozen.” 

Hij glimlachte. “Of het moeilijkste. Maar misschien is dat hetzelfde.” 
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Hoofdstuk 10 – De terugkeer van de tapijtman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toen Marcos zijn ogen opende, lag hij in zijn eigen bed in Sint-Niklaas. De 
ochtendzon filterde zacht door de gordijnen. Alles was zoals het altijd was. Te 
gewoon bijna. 
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Zijn pantoffels stonden netjes naast zijn bed. De verwarming tikte. Buiten floten 
merels in het kleine stadsparkje. Geen sneeuw, geen rovers, geen vliegende 
steden. 

“Een droom,” mompelde hij. 

Maar toen hij opstond en zijn jas van de kapstok haalde, voelde hij het 
onmiddellijk: iets zat in zijn binnenzak. Hij stak zijn hand erin... en trok een 
zilveren draad naar boven. Dezelfde draad die in zijn hand was gevallen, vlak 
voordat het tapijt verdween. 

Hij liet het glanzen in het zonlicht. Het pulseerde. Het leefde. 

Op zijn bureau lag het boek waarin hij de eerste spreuk had ontdekt. Alleen... de 
pagina’s waren blanco. Geen tekst meer. Geen tussenregels. Maar op de laatste 
bladzijde stond in zwierige letters één zin: 

“Elk verhaal dat verteld wordt, herstelt wat vergeten is.” 

Hij glimlachte. 

Later die dag wandelde hij door de stad. Mensen groetten hem vriendelijk. 
Sommigen keken nét iets langer naar hem dan anders. Kinderen wezen en 
fluisterden. Bij een antiekwinkeltje stond een nieuwe uitstalling: Oosterse 
tapijten. 

Hij stapte binnen. 

De winkelier, een man met een sikje en ogen die teveel wisten, glimlachte toen 
hij Marcos zag. “Welkom terug.” 

“Terug?” vroeg Marcos. 

De man knikte. “U bent de tapijtman. We kennen u, zelfs als u ons niet herkent. 
En uw wens... heeft gewerkt.” 

Marcos keek om zich heen. Een jong meisje bladerde in een boek, precies zoals 
hij zelf ooit had gedaan. Aan de muur hing een wandtapijt dat licht gaf in het 
donker — niet magisch, maar troostend. Herinnerend. 

Toen hij de winkel verliet, zag hij op een bank een man zitten met een 
kromzwaard in zijn handtas, glimlachend naar de wolken. Even verderop reed 
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een postbode met een sjaal van Perzisch weefsel. En op de hoek stond een 
straatmuzikant een oud, vreemd lied te zingen. 

“Ze zijn hier,” dacht Marcos. “Ze zijn overal. Herboren. Zonder ketens.” 

Thuis, aan zijn schrijftafel, nam hij een vers schrift. Op de eerste bladzijde 
schreef hij: 

“Het tapijt vloog niet om te ontsnappen. 
Het vloog om te herinneren wie we waren. 
En wie we nog kunnen worden.” 

Hij keek op. 
In de verte, in het raam, zag hij een stofpluis opwaaien... maar het gleed precies 
als een miniatuurkleedje door de lucht. 
En toen grijnsde hij breed, zoals alleen ontdekkingsreiziger Marcos Spandelius 
dat kan: 

“Misschien... tijd voor nog een rit.” 
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Epiloog – Een draad in de wind. 

Jaren gingen voorbij. De wereld veranderde, zoals ze dat altijd doet — stilletjes, in 
kleine golven die niemand opmerkt tot ze de kustlijn herschrijven. Maar voor wie 
goed keek, waren er sporen. 

Er werden oude tapijten gevonden die zachtjes bewogen in de wind, zelfs in 
windstille kamers. Kinderen begonnen in hun dromen te vliegen op stoffen 
wolken. En hier en daar dook er een naam op in verhalen, een naam die men 
nooit eerder gehoord had, maar die klonk alsof hij altijd had bestaan: Marcos 
Spandelius. 

In een klein huis in Sint-Niklaas woonde een oude man die glimlachte telkens hij 
over de markt liep. Hij was vaak te vinden bij de antiekwinkel op de hoek, waar de 
etalage nooit veranderde: een tapijt, een boek zonder letters, en een glazen bol 
waarin soms iets leek te bewegen. 

Soms vroegen mensen hem: “Hebt u echt op een vliegend tapijt gevlogen?” 

En dan antwoordde hij: 

“Vliegen is niet altijd met je voeten van de grond gaan. Soms is het genoeg 
om iets te wensen — voor iemand anders.” 

’s Avonds, als het stil werd in de stad, rolde hij een klein, verweerd tapijtje uit op 
zijn balkon. Geen magie meer. Geen spreuken. Gewoon een zacht weefsel, vol 
herinneringen. 

Maar als je goed luisterde… 

… hoorde je het soms zuchten. Alsof het wachtte. Geduldig. 
Op een nieuwe dromer. 
Op een nieuwe stem. 
Op een nieuwe wens. 

  



Het vliegend tapijt… 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het vliegend tapijt… 

34 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer ontdekkingsreiziger Marcos Spandelius tussen de 
vergeelde regels van een oud boek een vergeten spreuk vindt, 
raakt hij verstrikt in een avontuur dat elke logica overstijgt. Een 
ogenschijnlijk stoffig tapijt blijkt springlevend. En het weet precies 
waar het naartoe moet… 

Een razende vlucht leidt hem naar de mysterieuze grot van Alibaba 
en zijn veertig rovers, waar oude zielen ontwaken, schaduwen 
herleven en een verborgen strijd om macht oplaait. 

Maar Marcos is geen klassieke held — hij is een denker, een 
dromer, en soms gewoon een man met een slechte knie. Toch zal 
hij de keuzes moeten maken die legendes herschrijven. 

Een filosofisch avontuur vol humor, mysterie en magie. 
Voor wie durft te geloven dat tapijten meer bewaren dan stof 
alleen. 

1.  


